
Nabil komt oorspronkelijk uit Syrië, maar 
kwam 20 jaar geleden naar België. Hij was 
hobbykok en -timmerman, en wilde een op-
leiding schrijnwerkerij volgen. Hij had toen 
helaas nog geen papieren, waardoor de 
toegang tot de opleiding werd geweigerd. 

Zodra zijn situatie in 2010 was geregulari-
seerd, opende hij een snackbar in Brussel, 
die hij een jaar later stopzette. Nabil werkt 
dan links en rechts, altijd gedreven door 
dit verlangen om vrij te zijn, onafhankelijk 
te zijn. Nabil was al lang op zoek naar de 
juiste plek om zijn restaurant te openen en 
vandaag heeft hij die gevonden. In februari 
opende zijn restaurant Moura de deuren in 

Walhain. Nabil kookt verschillende specia-
liteiten uit zijn land, geserveerd als mezze. 

Nabil's project werd door alle banken ge-
weigerd en het was bij microStart dat hij 
een luisterend oor vond bij Sarah, zijn ad-
viseur, en dat hij een lening kreeg om zijn 
eerste uitgaven te betalen. 

Om te slagen zal Nabil hard werken. Hij 
heeft vertrouwen in de toekomst want zijn 
droom is begonnen!
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